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Dokter Lieven Spyckerelle heeft zes kinderen, maar voor
een inkijk in zijn leven gaan we graag op bezoek bij
Anna Demuynck die hem 44 jaar als verpleegster assisteerde,
maar nog meer zijn toeverlaat was. “Ik verzorgde, vooral na
het overlijden van zijn vrouw Marie-Henriette Gelders, ook
de administratie en hielp hem de weg te vinden in zijn eigen
enorme archief.”

‘t Hospitaal — “Ik ben in 1954 op mijn eenentwintigste
bij dokter Spyckerelle gestart in het Stedelijke Ziekenhuis.
Dat was toen nog relatief klein, met een handvol dokters.
Enkele jaren later ben ik dan naar de Arme-Klarenstraat
overgeplaatst waar Lieven in zijn nieuwe woning een klein
privékliniekje had uitgebouwd. We hadden er een afdeling
radiologie, een labo, onderzoeksruimtes en wachtkamers.”

Drogisterij — “Lieven is geboren in de ouderlijke woning
op de Grote Markt in Roeselare. Zijn ouders hadden er een
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hij was zeer gemoedelijk. Als er echter iets op zijn lever lag |
dan werd hij koleriek. Hij verlangde van zijn personeel dat er
gewerkt werd. Maar hij was ook een sloddervos. Zijn papieren




slingerden overal rond. Als hij iets niet vond, mocht ik altijd het eerst de vlaag vangen.
Die opvliegendheid duurde nooit lang. Als ik dan weer eens een belangrijk document
had teruggevonden voor hem, kon hij zalven als geen ander. ‘Allez, Anna”, zei hij dan
“Ga eens naar de bakker om een taartje.”

Speen — ‘Al heel vlug is hij zich gaan specialiseren in het behandelen van aambeien.
Op het einde deden we dag in dag uit niets anders meer. De mensen stonden tot buiten
in de rij. In de wachtkamers hoorde je Antwerps en Oost-Vlaams. Men kwam van overal
naar Roeselare om van /et speen af te geraken. Hij had een aparte behandelingsmethode
ontwikkeld die heel veel mensen van die narigheid heeft verlost.”

Archief — “En toch hebben velen de dokter ontmoet op andere plaatsen dan in de
kliniek. Hij was een gepassioneerd verzamelaar van antiquiteiten, vooral oude boeken,
eerste drukken of genealogisch waardevolle stukken. Geregeld trok hij naar Brussel
of Brugge naar veilingzaken en kwam steevast terug met volle dozen. Die stapelde hij
+ op tot in de wachtkamers toe. Het werd stilaan ook mijn taak om die ruimtes vrij te

Specialist in hemorroiden

Lieven Spyckerelle zal voor de ene in gedachten
blijven als de dokter van het Stedelijke Ziekenhuis
met een eigen kabinet in de Arme-Klarenstraat
waar men van heinde en ver kwam en in de rij
stond voor een behandeling van aambeien. Veel
anderen zal hij bijblijven als een gepassioneerd
verzamelaar van alles wat met geschiedenis,
heemkunde, genealogie en literatuur te maken
heeft. In zijn statige woning in de Arme-
Klarenstraat vulden de vele kamers zich al die
Jjaren met waardevolle archiefstukken. Op de
tafel in de zithoek lag de krant maar evengoed
een eerste druk van Gezelle of een handschrift
van Stijn Streuvels. Lieven Spyckerelle was ook
stichtend lid van Het Manneke uit de Mane en de
Maten van Peegie. Na zijn dood werd zijn archief
door gerenommeerde verkoophuizen in binnen- en

houden en al die boeken te catalogeren. Er moest steeds een datum van aankoop in het buitenland geveild.
boek en de prijs moest vermeld worden met de sause erbij zoals hij de BTW noemde.
Op het eind vreesden we echt dat de woning zou bezwijken. Bijna alle kamers maar ook de zolder stonden propvol met boekenrekken. Was

hij slordig in zijn administratie, in zijn archief heerste orde. Daar vond hij alles meteen terug,”

’t Manneke — “Zijn liefde voor de geschiedenis en voor zijn Vlaanderen uitte hij ook door zijn lidmaatschap van talrijke verenigingen. Hij
was bijzonder trots tot de stichtende leden te behoren van Het Manneke uit de Mane, het genootschap dat verdienstelijke West-Vlamingen
verenigt. In 1930 was de bekende almanak met de dagelijkse wijsheden voor het laatst verschenen. In 1963 hielp hij mee om het boekje
opnieuw te drukken. Een paar jaar later werd hij zelfs voorzitter van ‘t Manneke.”

Peegie — “Ook in Roeselare bleef hij verder cultureel actief. Hij was een van de medestichters van de Maten van Peegie, cen vereniging
die Roeselarenaars bijeenbrengt rond de volkse figuur van Peegie de leurder. De dokter was heel veel bezig met zijn stad. Hij vond het
bijvoorbeeld jammer dat de Grote Markt zo ontsierd werd door niet passende nieuwbouw. Hij wou daar iets aan doen en kocht het pand op
de hoek van de markt en de Manestraat en bouwde er een flatgebouw in de oude Vlaamse bouwstijl compleet met trapgevel. Het gebouw
kreeg passend de naam “t Manneke uit de Mane’.”

Anna - “In 1995 vond Lieven dat het welletjes was geweest. De dokterspraktijk werd stopgezet. Hij vroeg me echter om hem te blijven
assisteren. Ik kreeg de nieuwe taak om zijn administratie bij te houden, hem te assisteren bij het ordenen van zijn enorme collectie en werd
ook verantwoordelijk voor de verhuur van de vele woningen die de dokter in Roeselare had gekocht. Ondertussen was ik zelf in een flat van
’t Manneke uit de Mane gaan wonen. Om te illustreren hoeveel materiaal Lieven Spyckerelle heeft verzameld: hij vulde zelfs de kelder in de
Manestraat met dozen boeken en papieren.”

Veilingen - “Na zijn dood hebben de kinderen maanden gewerkt om zicht te krijgen op het nalatenschap. Verschillende grote veilinghuizen
kwamen naar de Arme-Klarenstraat en zochten er dagenlang naar de belangrijkste stukken. Om hun vader te eren konden de kinderen
natuurlijk niets mooiers doen dan een boek te schrijven over zijn leven. Zoon Jo Spyckerelle nam die taak op zich.”
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